
Werkvorm 4 
Track: Jabbok 

Geef me de tijd om m’n hart te luchten 
Ik ben al tijdenlang voor dat aan ‘t vluchten 
Te lang gehoopt dat dit weer overdrijft 
Screw m’n populariteit 
Laat me een teken zien of geef me iets 
Zodat ik zeker weet dat U meer bent dan een relikwie 
Ja ik zing m’n levenslied 
Maar componeert U dat of schreef ik zelf de melodie? 
Dit maakt me hoofdstuk als pagina’s 
Bladiebla, ze zeggen dat het geloof om een relatie gaat 
Maar een relatie vraagt om interactie 
Dus wanneer komt U finally in actie? 
Ik heb m’n knieën kapot gebeden, liever een donderpreek 
Dan zondag om de week stommetje spelen 
Heb niets onder de leden, leef gezond, zonder problemen 
En toch voel ik me best wel ontevreden 
Ik hoor velen wonderen claimen 
Bijzondere tekens maar vooral groeiende onderbenen 
En dat zal best, begrijp me niet verkeerd 
Maar ik zou liever zien dat kids in Afrika geen honger leden 
Ik lees m’n bijbel niet zo vaak 
Maar als ik lees merk ik dat een en ander me tegenstaat 
‘Je moet het anders lezen er is vast een andere reden’ 
Maar wat moet ik met Psalm 137:9? 
‘De Geest is in ons midden’ 
In geestdriftige menigtes voel ik me leeg van binnen 
U bent onze Vader toch dat staat er toch? 
Blaas met uw Geest, schenk me leven door Uw ademtocht 
Wat is de zin van ons bestaan? 
Als de hel bestaat en wij geneigd zijn tot het kwaad 
Is het leven een loterij? 
Waar ik de dans ontspring, anderen branden voor altijd? 
Is dat de realiteit, geloven we dat echt? 
Waarom dan geen paniek dat een ander niet wordt gered? 
Waarom doen we niet alles om het tij alsnog te keren 
Een horrorscenario, hoe kon U dit initiëren? 
Zoveel vragen weinig antwoorden 
Soeverein is wel zo fijn, U hoeft zich niet te verantwoorden 
Ze vragen zich af of Uw bestaan wellicht een sprookje is 
Noemen U onbewogen onpersoonlijk, Aristoteles 
  
En ik snap het niet, ik snap het niet 
Ik snap het niet,  God ik snap het niet! 
  
BK ik ben in alle staten 
Toch zal ik U never nooit los kunnen laten 
Jezus is een levende legende, Hij intrigeert me 



Hij inspireert me, hij fascineert me 
Voor Zijn bestaan is bewijs in overvloed 
Dus ik kan niet langer doen alsof m’n neus bloedt 
Als er echt een God is vraagt dit meer dan schietgebedjes 
Of cynisch rappen over de kerk en religiegekte 
In de natuur zie ik de hand van de architect, 
Zie in haar figuur de definitie van perfectie 
In de bergen met de sneeuw onder m’n board 
Zag ik een glimp van de eeuwigheid for sure 
En ik hoef niet alles te doorgronden 
Zonder een verlosser geen vergiffenis van zonden 
Ik kies om te geloven in een hoopvolle toekomst 
Struggles in m’n zoektocht maar de hoop dat het goedkomt 
En het komt goed, het komt goed, het komt goed, het komt goed 
 


